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Dinsdag 19 maart 2024,
Het Predikheren, Miechelen

Voel |ij je soms onmachtig bij mensen in armoede?
Hoe blijf je dicht bij hen als helpen niet lukt?
Zin in inspiratie die werkt voor jou?

Kom af, laat je onderdompelen in
doenbare inzichten en haalbare kaders!

Organisatie: Werkgroep Presentie Vlaanderen

Www.presentieviaanderen.be




Hoe blijf je dicht bij hen als helpen niet lukt



Nabijheid is geen voorwaarde voor hulp, maar een

vorm van hulp

kwaliteit van aanWEZighEid (Warmenhoven, 1973)



De onbedoeld helpende onderzoeker (steinglas, 1996)



Helpen lukt niet,

omdat we willen helpen en ‘slagen’



Ze zijn niet gemotiveerd
Ze willen niet in hun kracht worden gezet

/e komen niet op tijd

Vul zelf aan ....







De vernedering van de aanwezige maar afwezige

hulpverlener/hulpverlening

(of meer hulpverleners en minder hulp)




Hoe blijven we wel aanwezig?



‘Wees trots op je
onvolmaaktheid als sociaal
werker’

In zijn Marie Kamphuis-lezing riep Rudi Roose op tot het omarmen
van de onvolmaaktheid van het sociaal werk. ‘We kunnen niet
vooraf bepalen wat een gezin nodig heeft!

Loslaten van de dwang van succes

‘Sociaal werk is Sisyphusarbeid'

De waarden van het sociaal werk (politiserend, nabij, generalistisch,
procesmatig en verbindend) staan volgens Rudi Roose onder druk. Daarom is
het belangrijk dat sociaal werkers meer erkenning opeisen, zonder hun
eigenheid te verliezen. Dat kan als het sociaal werk haar onvolmaaktheid
omarmt, meent Roose. Roose is professor Sociaal Werk aan de Universiteit
Gent. Donderdag 14 november gaf hij de Marie Kamphuis-lezing.



Betrouwbaarheid en tegenspraak



Besef van armoede als een voornamelijk financieel

probleem ipv een probleem van veerkracht



Sendhil Mullainathan
& Eldar Shafir

Besef van impact van schaarste

Hoe gebrek aan tijd en
geld ons gedrag bepalen



Besef van de noodzaak aan wanorde die gepaard moet

gaan met de dekolonialisatie van de leefwereld van
mensen in armoede

>< de pacificatie van (doen alsof we) luisteren

Orde, wanorde, dekolonisering

In het spoor
van Fanon

Keen Bogearnt




Een opdracht voor presentie!
Presentie als interventie!

Pacificatie of politisering?



Succes

(met het loslaten van de ambitie tot succes)!




